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TỔNG QUAN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP 
CỦA TIN LÀNH TẠI VIỆT NAM 

Lời Tòa soạn: Bài viết khảo cứu những đóng góp của Tin Lành sau 
hơn 100 năm truyền giáo và thiết lập Hội Thánh tại Việt Nam. 

Chúng tôi tôn trọng những cứ liệu của tác giả sử dụng trong bài viết. 
Dẫu vậy, theo chúng tôi, trong bài viết còn có những thông tin cần 
được kiểm chứng thêm. Trên tinh thần như vậy, Tạp chí Nghiên cứu 
Tôn giáo đăng bài viết này và mong các độc giả cũng như các nhà 
nghiên cứu tiếp tục bổ khuyết cứ liệu để có những nhận định đầy đủ 
hơn, chính xác hơn về những đóng góp của Tin Lành ở Việt Nam. 

Tóm tắt: Bằng phương pháp phân tích, thông kê, tác giả làm nổi 
bật những đóng góp của cộng đồng Tin Lành trên các lĩnh vực như 
văn học, truyền thông, văn hóa, thể thao… Ngoài ra, tác giả cũng 
cung cấp thêm những thông tin của người tín hữu Tin Lành ở Việt 
Nam trên lĩnh vực y học, từ thiện xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Qua 
những tư liệu thực tế, tác giả cho rằng cộng đồng Tin Lành Việt 
Nam sẽ tiếp tục lối sống đạo đức với những hành động cụ thể, hữu 
ích cho xã hội và đất nước. 

Từ khóa: Đóng góp, giá trị, Tin Lành, Việt Nam. 

1. Dẫn nhập 

Tin Lành là tôn giáo thờ Đức Chúa Trời Ba Ngôi theo sự bày tỏ mầu 
nhiệm của Kinh Thánh (Cựu Ước và Tân Ước). Người theo Tin Lành tin 
vào ân điển cứu chuộc vô song và duy nhất trong Chúa Jesus là hiện thân 
đầy đủ trọn vẹn của Đấng Tạo hóa Vĩnh cửu vượt trên không gian và thời 
gian. Lối sống của người Tin Lành được tóm gọn trong hai điều kính 
Chúa, yêu người (Mark 12:30-31) để vâng theo Đại mệnh lệnh của Chúa 

                                                           
* Mục sư, Hội Thánh Tin Lành Hà Nội. 
** Chấp sự, Hội Thánh Tin Lành Hà Nội. 
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Jesus trở nên môn đồ và môn đồ hóa muôn dân (Matthew 28:18-20). Đạo 
của Chúa có thể đến với Việt Nam từ khá sớm. 

Trong bối cảnh đa tôn giáo với nền văn hóa trọng tĩnh1, đồng thời trải 
qua nghìn năm Bắc thuộc, các học giả Công giáo và Tin Lành đã có 
những ghi chép về sự viếng thăm của những giáo sĩ Cảnh giáo (Nestorian 
là giáo phái “có những phần” tín lý “khá gần gũi” với giáo lý của các hệ 
phái Tin Lành ngày nay). Họ đến Việt Nam khoảng năm 982 - 983 thời 
vua Lê Hoàn để tìm một cộng đồng Cảnh giáo đã tồn tại ở Miền Bắc 
nước ta khoảng thế kỷ VII đến giữa thế kỷ IX. Hà Nội lúc bấy giờ cũng 
được coi là có cộng đồng Cảnh giáo2. Trước đó, cũng có tài liệu nhắc đến 
sứ đồ Thomas mang đạo Chúa đến Giao Chỉ, Cửu Chân3, hay các môn đệ 
của sứ đồ Thomas mang Tin Lành đến Việt Nam từ những năm đầu của 
thế kỷ III4. Cũng có tài liệu nói Sĩ Nhiếp cũng đã tin, thờ Chúa và xây 
đền thờ tại Thanh Hóa (Cửu Chân) và đưa thánh giá Chúa Jesus vào các 
đền thờ5. Trong những năm 1560 - 1570, ông Đỗ Hưng Viễn đã theo đạo 
“Hoa Lang” và Linh mục Constant Poncent cho biết là đạo Hà Lan chỉ về 
Tin Lành. Tuy nhiên cũng có nhiều quan điểm khác nhau giữa các học 
giả Cơ Đốc6. Ngoài ra, 10 năm trước khi các nhà truyền giáo Dòng Tên 
đến Việt Nam và thành công trong việc truyền giáo, đã có những cộng 
đồng Cơ Đốc mà không rõ ai đã thành lập tại Đàng Ngoài7. Tuy nhiên, 
phải cần thêm các tài liệu để kiểm chứng các manh mối trên.  

Trần Ngọc Thêm cho biết, trong thời kỳ Phục Hưng, sau những 
chuyến viễn du của thuyền trưởng người Bồ Đào Nha Vasco de Gama, 
cuộc giao lưu giữa phương Tây với Việt Nam và Đông Nam Á đã thực 
sự trở nên tấp nập8. Từ đó, các công ty Đông Ấn, Hà Lan, Anh vào Việt 
Nam kéo theo những nhà truyền giáo Tin Lành và nỗ lực lớn từ Hội 
Thánh Tin Lành cải cách Hà Lan. Sau hơn 60 năm ở Việt Nam, sự bắt 
bớ gay gắt từ thời Trịnh Căn trở đi đã khiến người Hà Lan phải rút khỏi 
Việt Nam.  

Cuộc tỉnh thức Tin Lành thế kỷ XVIII đã mở ra thế kỷ XIX là thế kỷ 
của truyền giáo với nhiều hiệp hội của Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Mỹ… 
Các hiệp hội bắt đầu quan tâm đến vùng đất bị lãng quên là Đông Nam 
Á9. Hội Thánh Tin Lành cải cách Pháp ở Việt Nam từ năm 1884 đến 
trước 1945 cũng đã có những nỗ lực không nhỏ nhưng không chiếm ưu 
thế. Trong khi đó, thành công đã đến với các giáo sĩ của Hội Truyền giáo 
Phúc Âm Liên hiệp (C&MA).  
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Từ năm 1882, Việt Nam được các giáo sĩ C&MA đề cập đến trong các 
tạp chí truyền giáo. Sau năm 1893, Hội Truyền giáo Phúc Âm Liên hiệp 
liên tục mở các cuộc thăm dò, đưa tin về đất nước, con người Việt Nam,… 
kêu gọi tài chính để xây dựng cơ sở tại Việt Nam. Dù gặp rất nhiều khó 
khăn thậm chí tưởng như thất bại, cuối cùng đến năm 1911 các giáo sĩ đã 
thiết lập được cơ sở Tin Lành tại Tourane (Đà Nẵng). Từ đó thành lập các 
trạm Tin Lành tại Miền Bắc trong đó Hội Thánh Hà Nội được thành lập 
năm 191610. Tiếp theo đó là sự phát triển của Hội Thánh Tin Lành Việt 
Nam cho đến ngày nay cùng hơn 86 hệ phái khác. Nhìn nhận về sự phát 
triển Tin Lành, Giáo sĩ Reimer đã mô tả giai đoạn phát triển gần đây diễn 
ra như một phép màu. Ông cho rằng dù có lịch sử “chủ yếu” phát triển 
trong “sự không thuận lợi” nhưng chỉ sau 35 năm kể từ sau 1975, Tin Lành 
đã phát triển khoảng từ 16.000 đến 1,4 triệu tín đồ, gần 900 phần trăm11. 
Sự phát triển của Tin Lành đã kéo theo những đóng góp tích cực cho xã 
hội cũng như đất nước qua đời sống đạo của các tín hữu. 

2. Những giá trị, đóng góp của Tin Lành 

Tin Lành tin tuyệt đối vào thẩm quyền Kinh Thánh để Hội Thánh 
ngày nay mang lấy bản sắc của “Hội Thánh đầu tiên” được Thánh Linh 
khai sinh trong Công Vụ 2. Đó chính là Hội Thánh Tin Lành thực sự. Nhà 
văn Phan Khôi nói rằng, “Cái giáo nghĩa của đạo Tin Lành không có vẽ 
vời ra nhiều nghi thức… mà chỉ lấy Kinh Thánh làm gốc…”12. Các học 
giả hiện nay thường chỉ nghiên cứu giá trị Tin Lành qua các nhà xã hội 
học như Max Weber, nhưng gốc gác của những giá trị đó là Kinh Thánh. 
Vì “Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời thần cảm, có ích cho việc 
dạy dỗ chân lý, bác bỏ điều sai trái, sửa chữa lỗi lầm, đào luyện con 
người sống công chính, hầu cho người của Đức Chúa Trời được trang bị 
đầy đủ và sẵn sàng để làm mọi việc lành” (II Timothy 3: 16-17; BDM ).  

Có thể nói, những người Tin Lành Hà Lan lập nên cộng đồng Tin 
Lành đầu tiên tại Hà Nội (Kẻ Chợ) và có 63 năm (1637 - 1700) hoạt động 
tại Việt Nam13. Họ mang theo rất nhiều ấn phẩm bằng tiếng Hán như các 
sách Phúc Âm, Thi thiên, sách cầu nguyện, giáo lý, sách về đời sống tin 
kính… từ Đài Loan vào Hà Nội14. Năm 1832, Mục sư Gutzlaff thuộc Hội 
Truyền giáo London gửi thư lên Thánh Kinh Hội Hải ngoại Anh Quốc 
(British & Foreign Bible Society - B.F.B.S) đề nghị phổ biến thêm Kinh 
Thánh chữ Hán ở Đàng Trong, Đàng Ngoài và một số nơi khác15. Sau 
này B.F.B.S hoạt động mạnh mẽ ở nước ta từ năm 1890 cho đến nay. 
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Năm 1900, tại Hà Nội, người Pháp đã cho thu âm phân đoạn Kinh Thánh 
tiếng Việt Phúc Âm Luke 15:11-33. Băng ghi âm được dựa trên bản Kinh 
Thánh 1890 của B.F.B.S16. Ngày nay, Thánh Kinh Hội cũng giúp Giáo 
hội Công giáo tại Việt Nam trong việc in ấn Kinh Thánh Công giáo.  

Năm 1914, Giáo sĩ Cadman (C&MA) tiến hành dịch Kinh Thánh, sau 
đó tạm ngưng và tiến hành lại tại Hà Nội từ năm 1919 và đến năm 1926 
Kinh Thánh trọn bộ được sử dụng ở Việt Nam17. Nhà văn Phan Khôi là 
một trong bảy người góp phần dịch Kinh Thánh Tin Lành với sự trau 
truốt, trong sáng, cẩn trọng, phù hợp với con người Việt… Vì vậy, bản 
dịch Kinh Thánh 1926 vẫn được hầu hết các tín hữu, học giả trong và 
ngoài đạo ưa thích. Việc đem Kinh Thánh gần gũi với người Việt là một 
thành tựu và cũng giúp đỡ các học giả Việt Nam trong việc nghiên cứu về 
tư tưởng Phương Tây. Bởi lẽ sẽ là thiếu sót nếu muốn nghiên cứu tư 
tưởng Phương Tây mà lại không đọc Kinh Thánh. 

Trên phương diện văn học, Phan Khôi chia sẻ “Văn quốc ngữ ta cũng 
nên dùng chữ Kinh Thánh vào. Làm như vậy thì tiếng mình được dồi dào 
thêm…”. Ông cũng tiếc cho nhiều nhà văn khi không sử dụng Kinh 
Thánh18. Nhà văn Tô Hoài nhận xét “Kinh Thánh cả Tân Ước, Cựu Ước 
của hội đạo Tin Lành... tôi cũng có đọc. Có chương Nhã Ca lời rất thơ”19. 
Nhà văn dịch giả Vũ Công Hoan cùng các nhà thơ, nhà văn khác như Bùi 
Huy Phác, Phi Tuyết Ba, Bùi Bình Thi là tín hữu của Hội Thánh Hà Nội 
cũng để lại những dòng suy tư văn chương và thơ ca trên nền tảng Kinh 
Thánh. Đóng góp cho văn học Việt Nam, nhà văn Bùi Bình Thi cũng có 
khoảng hơn hai chục đầu sách, có sách đã đạt giải quốc gia20. Qua nhiều 
năm tháng, các tín hữu Tin Lành cũng để lại nhiều tác phẩm thơ ca, nhạc, 
họa được lưu lại trong Thánh Kinh Báo, Tạp chí Thông Công… cho Hội 
Thánh cũng như con cháu mình.  

Đóng góp cho lĩnh vực giải trí, với nền âm nhạc Việt Nam, các nhạc 
sĩ, ca sĩ Tin Lành cũng đã sáng tác rất nhiều các bài Thánh ca mới không 
mang màu sắc tôn giáo mà mang những sứ điệp trong sáng, yêu thương, 
dạy dỗ, thờ phụng, truyền cảm hứng… Ngoài những nhạc phẩm Tin 
Lành, các tín hữu còn đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam những tác 
phẩm trong sáng nổi tiếng. Có thể kể đến như: nhạc sĩ Vũ Ngọc Quang 
có rất nhiều ca khúc, nhiều vở diễn sân khấu, kịch nói, cải lương, chèo, 
dân ca, nhạc phim, hát kịch… đạt nhiều huy chương vàng quốc gia21. Các 
nhạc sĩ, ca sĩ khác như: nhạc sĩ Tuấn Hùng, nhạc sĩ Dương Cầm, nghệ sĩ 
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hát xẩm Khương Cường, nhạc sĩ Nguyễn Văn Thanh, nhạc sĩ ca sĩ Issac 
Thái (Thái Huy Sắc), ca sĩ Nguyệt Anh, Phạm Đình Thái Ngân, Nguyễn 
Hoàng Nam, Y Jalin, Lưu Chí Vỹ…, đặc biệt là ca sĩ nhí Tin Lành Vũ 
Song Vũ, đều đã có những nỗ lực đáng kể cho nền âm nhạc Việt Nam. 
Ban Thanh niên của Hội Thánh Tin Lành Hà Nội cũng đã mang đến cho 
nhà hát Âu Cơ những buổi trình diễn nghệ thuật với các dàn hợp xướng, 
vở nhạc kịch chuyên nghiệp mang phong cách broadway, cũng như tham 
gia giao lưu nghệ thuật với đoàn thanh niên của Công An Thành phố Hà 
Nội22… Ngoài ra, các bạn trẻ đã đưa đến cho các kênh nghe nhạc ở Việt 
Nam những bài hát Thánh ca trẻ trung mang phong cách Rap, Pop và 
đang tạo ra hiệu ứng âm nhạc Phúc Âm trên các kênh âm nhạc như MP3 
Zing. Học viện nghệ thuật âm nhạc Levi cũng được tín hữu trong Hội 
Thánh Hà Nội mở ra cho mọi người23. Bên cạnh đó, đạo diễn Bùi Thạc 
Chuyên, người Việt Nam đầu tiên đoạt giải Liên hoan phim Cannes 2000, 
ngoài việc giúp đỡ cho các Hội Thánh trong việc làm phim, còn đóng góp 
cho nền điện ảnh Việt Nam với những bộ phim giá trị và những dự án hỗ 
trợ phim cho giới trẻ để thúc đẩy nền điện ảnh nước nhà24. Ngô Thế 
Quân, tín hữu của Hội Thánh Hà Nội cũng góp mặt trong vai nam chính 
trong phim nổi tiếng “Thời xa vắng”, “Chuyện của Pao” và gần đây tham 
gia bộ phim “Cha cõng con”25. Các bạn thanh niên của Hội Thánh giúp 
đỡ các bạn trẻ bên ngoài cùng tham gia các cuộc thi làm phim như 48h26, 
việc làm phim Cơ Đốc cũng thu hút các bạn trẻ không chỉ trong nước mà 
cả ở Hải Ngoại, v.v.. Những bộ phim mang tính truyền cảm hứng sống 
rất tích cực cho mọi người27.  

Mục vụ thể thao của các Hội Thánh Tin Lành đều được diễn ra rất 
mạnh mẽ, tạo ra những sân chơi lành mạnh cho giới trẻ. Các giải thi đấu 
bóng đá Christians League, Nissi Cup... được các Hội Thánh địa phương 
thực hiện rất tốt. Hội Thánh Hà Nội cũng giúp đỡ Hội thao của phường 
Hàng Bông diễn ra trên khuôn viên Hội Thánh, phát huy tinh thần “Dân 
cường thì nước thịnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời thúc đẩy thể 
thao quần chúng và mang tình yêu thương của Chúa vào trong việc thi 
đấu thể thao. Câu lạc bộ bóng đá F.C.S được Hội Thánh Hà Nội mở ra 
còn kết nối được những cầu thủ nổi tiếng của Brazil một thời như Fabio, 
Mineiro (World Cup 2006), danh thủ Thạch Bảo Khanh cũng từng tham 
dự. Các cầu thủ Brazil này đã xây dựng học viện bóng đá Brazil tại Hà 
Nội và đã phần nào đẩy mạnh thể thao nước nhà. Bên cạnh đó, những 



Bùi Quốc Phong, Nguyễn Trọng Bình. Tổng quan về những giá trị…                97 

 
 

buổi giao lưu thể thao của Hội Thánh với Công An Thành phố Hà Nội, và 
đội bóng Ban Tôn giáo Chính phủ cũng góp phần nâng cao tinh thần tập 
thể thao. Vận động viên thể hình Nguyễn Anh Tài (Huy chương Bạc 
SEAGAME 24) cũng là tín hữu tích cực đang giúp đỡ cho các phong trào 
thể thao giữa vòng các Hội Thánh28. 

Người Tin Lành đóng góp tích cực trong lĩnh vực truyền thông nhằm 
giúp tạo ra những cộng đồng truyền thông trong sáng, lành mạnh. Các 
kênh truyền thông của Hội Thánh Hà Nội, cũng như của Oneway, Đài 
Nguồn Sống… đã có những chuyên đề gần gũi với các bạn thanh thiếu 
niên ngày nay để định hướng cuộc sống giúp đỡ các bạn trẻ không sa vào 
các tệ nạn. Có thể nói hàng trăm website Tin Lành đang hoạt động và 
đang trong quá trình xây dựng với đầy đủ các chức năng của một Hội 
Thánh ngay trên Internet. Kênh truyền thông Tin Lành cũng thu hút rất 
nhiều người có uy tín ở Việt Nam như Nghệ sĩ ưu tú Kim Tiến. Bà đã 
theo đạo Tin Lành và sốt sắng phục vụ Chúa trong Hội Thánh29. 

Trên các lĩnh vực y tế, xã hội, phát triển kinh tế, người Tin Lành hoạt 
động rất hiệu quả. Trong lịch sử ngành Y, người Việt nói chung, đặc biệt 
người dân Nha Trang, sẽ không bao giờ có thể quên vị bác sĩ Tin Lành 
đầy cống hiến - Bác sĩ Alexandre Yersin (1863 - 1943). Yersin đã sống 
“Tin Lành” trong suốt 50 năm tại Việt Nam trong sự khiêm nhường. 
Theo nghiên cứu của Ban Lịch sử Hội Thánh Hà Nội, học giả Denis 
Carbonnier khẳng định: “… con đường của Alexandre Yersin được gắn 
với đạo Tin Lành của ông… Khi tìm ra nguyên nhân dịch hạch, ông gửi 
kết quả đến Viện Pasteur ở Paris nhưng lại quay về Nha Trang, ở đó ông 
mở một trung tâm nuôi động vật thí nghiệm Nô-ê (xem Sáng thế ký 
6)...”30. Giáo sư Đoàn Xuân Mượu, cựu Giám đốc Viện Dịch tễ Đà Lạt 
từng phát biểu: “Alexandre Yersin là một tín hữu Tin Lành có niềm tin 
sâu sắc”31. Trong bức thư gửi mẹ, bác sĩ Yersin nói rằng ông không coi y 
khoa là một nghề nghiệp để đòi tiền bệnh nhân khi chăm sóc họ, ông đã 
coi y khoa là một … “mục vụ” để bày tỏ tình yêu của Chúa với mọi 
người đặc biệt là những người nghèo, người không có việc làm ông cũng 
giới thiệu việc và nhiều người đã coi ông như cha đẻ32. Ông là người góp 
phần thành lập Đại học Y Hà Nội và tại Việt Nam ông đã để lại 55 công 
trình nghiên cứu đồ sộ, có giá trị trong nhiều lĩnh vực không chỉ trong 
lĩnh vực Y khoa. Việc khám phá ra những vùng đất mới như Đà Lạt, sự 
phân bố các dân tộc thiểu số, những công trình nghiên cứu địa lý, khí 
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tượng, thiên văn, nông nghiệp… cho thấy ông Năm đã coi mọi sự Chúa 
ban cho là “mục vụ”33. Nhà văn Bùi Bình Thi cho biết khi Hội Thánh Tin 
Lành Việt Nam (Miền Bắc) chủ trương khi xây dựng Nhà thờ ở đâu thì 
cũng xin thêm kinh phí để làm việc thiện cho chính quyền nơi đó. Tại 
Nam Định, Hội Thánh đã dâng cho tỉnh Nam Định một bệnh viện có tên 
Agape. Tổng Hội đã kết hợp với Hội Thánh Phúc Lợi Hàn Quốc, qua 
Mục sư Tiến sĩ Lee Yoon Woo (Lý Nhuận Vũ), năm 1994 xây dựng 
Bệnh viện Tình thương Nam Định với quy mô 100 giường, kinh phí 
500.000 USD.  Không chỉ ở Nam Định, Mục sư Lee còn đến nhiều địa 
phương khác để giúp đỡ người nghèo, giúp đỡ học phí cho nhiều sinh 
viên có hoàn cảnh khó khăn. Ngày 15/5/2007, Mục sư Lee được Bộ Y tế 
trao Kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân. Những việc làm của Mục sư 
đã được Báo Thanh niên đăng tải34. 

Năm xảy ra nạn đói 1945, qua Hội Thánh Hoành Nhị, Mục sư Nguyễn 
Văn Bảng không chỉ cứu đói cho các tín hữu tại Thượng Trang mà còn 
cho nhiều trẻ nhỏ tại đây. Với tấm gương lớn từ lịch sử, các Ủy ban Y tế 
Xã hội, cộng đồng Tin Lành đều đã bày tỏ tình yêu của Chúa qua các 
hoạt động khám chữa bệnh, tư vấn, cấp thuốc miễn phí. Chỉ tính riêng ở 
Hà Nội, Hội Thánh Tin Lành đã tổ chức một đợt khám chữa bệnh cho 
khoảng 1.000 người nghèo. Cộng đồng Tin Lành còn giúp đỡ cộng đồng 
tại vùng sâu, vùng xa về cách sử dụng túi thuốc, tủ thuốc, sửa chữa, xây 
dựng những ngôi nhà tình thương, tặng áo ấm mùa đông, làm lại các con 
đường, xây giếng nước phát triển các dự án nước sạch, vệ sinh môi 
trường, thúc đẩy lối sống văn minh cho người dân tộc thiểu số. Đồng 
thời, cộng đồng Tin Lành tham gia trong công tác cứu trợ khẩn cấp, thiên 
tai trong và ngoài nước như hỗ trợ những người dân chịu bão ở Miền 
Trung, hỗ trợ và phát triển đời sống của gia đình các nạn nhân trong vụ 
sập cầu ở Chu Va, hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân chịu bão ở 
Philippines, động đất ở Nepal, v.v.. 35 

Bên cạnh sự tự vận động trong Hội Thánh, người Tin Lành còn thúc 
đẩy sự quan tâm từ các tổ chức phi chính phủ của người Tin Lành có 
quan tâm mạnh mẽ đến Việt Nam như World Vision (WV), Samaritan’s 
Purse (SP), Allianz Mission (AM)… cũng như cộng đồng Tin Lành Hàn 
Quốc, Quốc tế với hàng loạt các dự án từ thiện: xây cô nhi viện Tin Lành, 
xây bệnh viện. Chương trình hộp quà Giáng sinh từ 2006 - 2015 của SP 
đã tặng cho khoảng 698.126 trẻ em trên 37 tỉnh thành. Các tổ chức cũng 
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thường xuyên hỗ trợ cho các trung tâm dạy nghề, chăm sóc người già, trẻ 
em, người khuyết tật; Giúp đỡ những hộ gia đình khó khăn xung quanh 
Hội Thánh, hỗ trợ các trường học, học sinh nghèo, quét dọn vệ sinh khu 
phố xung quanh Nhà thờ góp phần xây dựng môi trường xanh sạch đẹp 
và để lại hình ảnh đẹp cho con phố. Các dự án yêu Hà Nội cũng được bạn 
bè quốc tế quan tâm để góp phần xây thủ đô của đất nước Việt Nam ngày 
một văn minh36. Bên cạnh đó, Cộng đồng Tin Lành cũng thúc đẩy các dự 
án phát triển kinh tế cho quê hương. Lịch sử Tin Lành ghi nhận trong hơn 
60 năm ở Việt Nam, những người Tin Lành Hà Lan đã có những đóng 
góp tích cực về tôn giáo, kinh tế, xã hội, khoa học kỹ thuật, văn hóa... 
làm nên sự sầm uất tại Phố Hiến và Kinh kỳ. Ngày nay, rất nhiều tín hữu, 
doanh nghiệp Tin Lành góp phần cho sự phát triển kinh tế tại khu vực 
sinh sống cũng như thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa của đất nước. 
Ông Nguyễn Quang Huy - Trưởng ban Công tác Xã hội của HTTL Hà 
Nội, không chỉ hoạt động tích cực trong Hội Thánh mà cũng góp phần 
thúc đẩy sự phát triển kinh tế, du lịch cho quê hương tại Nghệ An, cũng 
như kết nối cơ hội việc làm cho hàng ngàn lao động. Ông cũng là một 
trong những người được vinh dự gặp mặt và nhận bằng khen từ Chủ tịch 
Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng37. Ông Đào Văn Tám, nhân sự của HTTL 
Hà Nội, Chủ tịch HĐQT tập đoàn Detech, cùng nhiều tín hữu khác trong 
tập đoàn không chỉ tích cực với công việc bên trong Hội Thánh, mà còn 
tích cực trong việc tìm cách chuyển giao công nghệ để tiếp cận và ứng 
dựng các thành tựu khoa học, kỹ thuật tiên tiến phục vụ quá trình công 
nghiệp hóa của đất nước. Hiện nay, tập đoàn Detech tham gia sâu sắc 
trong các lĩnh vực như: Dịch vụ sở hữu trí tuệ, chế tạo xe gắn máy, xử lý 
nước và môi trường, sản xuất thực phẩm chức năng, kinh doanh bất động 
sản và đào tạo giáo dục38. Các doanh nhân Tin Lành trên cả nước cũng 
thường xuyên cũng chia sẻ những khóa học về quản lý doanh nghiệp theo 
quan điểm Kinh Thánh. Có thể nói Cộng đồng Tin Lành luôn coi mọi sự 
là “mục vụ”, là thiên chức Chúa ban nên trong mọi lĩnh vực nói chung, 
họ cũng bày tỏ giá trị tốt nhất, cao nhất và trách nhiệm vì Kinh Thánh 
dạy: “Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không 
phải làm cho người ta…” (Colossians. 3:23). Cách lãnh đạo của người 
Tin Lành theo cách của Chúa Jesus là lãnh đạo trong tinh thần tôi tớ, thúc 
đẩy, khích lệ người khác phục vụ. 

Trên phương diện bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, quảng bá hình 
ảnh Việt Nam, cộng đồng Tin Lành cũng có đóng góp đáng kể, ví dụ: 
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những ghi chép về quần đảo Hoàng Sa của Jean Baptiste Chaigneau 
(1769 - 1825), một sĩ quan Tin Lành người Pháp rất được lòng vua Gia 
Long, trong cuốn “Le Mémoire sur Cochinchine” đã góp phần chứng 
minh chủ quyền Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa. Ông cũng là tác giả 
bài quốc ca đời Gia Long “Đăng Đàn Cung”39. Mục sư Charles Gutzlaff 
(Karl Friedrich August Gützlaff (1803 - 1851) cũng nghiên cứu sâu về 
địa lý của Việt Nam và giới thiệu Việt Nam trong Tạp chí Địa Dư của 
Hội Hoàng gia Anh tại London năm 1849. Bài nghiên cứu cũng khẳng 
định Hoàng Sa là của Việt Nam40. Bà Cadman cũng viết một cuốn sách 
kèm tranh bút sắt giới thiệu về đất nước và con người Việt Nam (1920). 
Đây là cuốn sách cổ, hiện những bức tranh quý giá này cũng được các 
trang mạng Việt Nam sử dụng41.  

Trên Tạp chí Xây dựng Đảng, Mục sư Phùng Quang Huyến chia sẻ: 
Trải qua nhiều thế hệ, bà con tín đồ tham gia các phong trào cách mạng 
góp phần bảo vệ Miền Bắc, giải phóng Miền Nam thống nhất Tổ quốc, có 
những tín đồ, chức sắc được Nhà nước tặng thưởng những danh hiệu, 
huân huy chương cao quý như Mục sư Bùi Hoành Thử, Mục sư Hoàng 
Kim Phúc, liệt sỹ Âu Trọng Cừ... Tiếp nối truyền thống kính Chúa, yêu 
nước, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Bắc) luôn đồng hành cùng 
dân tộc”42. Trong giai đoạn chiến tranh Việt - Pháp (1946 - 1954), nhiều 
lần Mục sư Cadman với tình thương và sự dũng cảm đã đứng giữa họng 
súng của lính Pháp ngăn không cho họ bắn người Việt. Khi còn dạy ở 
trường Thăng Long, có dịp các nhà lãnh đạo như Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp, Hoàng Minh Giám cũng đến phòng đọc sách Tin Lành của Hội 
Thánh Hà Nội43. Theo lời thuật của con trai cả Mục sư Bùi Hoành Thử 
cho biết, Mục sư Thử hoạt động hết mình trong tổ chức của Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp và Tổng Bí thư Lê Duẩn. Có lần, trước sự truy lùng của 
quân Pháp, Mục sư Thử đã đưa Tổng Bí thư Lê Duẩn lánh nạn. Tham gia 
kháng chiến chống Pháp từ năm 1946 tại chiến khu Việt Bắc, Đại tướng 
thường xuyên trò chuyện bằng tiếng Pháp với Mục sư Thử. Tháng 
12/1946, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng giao cho Mục sư Thử làm Phó 
Giám đốc Ty Công an Phúc Yên, Trưởng trại quản chế, cải tạo hơn 412 
thổ phỉ mà Đại tướng đã giải phóng khỏi 6 tỉnh miền núi, là an toàn khu 
của cuộc kháng chiến và đã có một số thổ phỉ tin Chúa và thay đổi đời 
sống. Khi quân Pháp giao tranh với Trung đoàn Thủ đô dữ dội, Mục sư 
Thử cùng các tín hữu Hội Thánh Hà Nội, trong suốt mấy ngày đêm gói, 
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luộc 1.000 chiếc bánh chưng để gửi ra các tuyến phố có quân ta đang 
chống lại quân Pháp. Về sau, Đại tướng cũng đã mời Mục sư Thử giảng 
lời Chúa cho những phi công Mỹ bị bắt ở trại Nam Hà, Lạng Sơn, Sơn 
Tây, Hà Nội. Sau những bài giảng, Đại tướng biểu lộ niềm vui vì Mục sư 
Thử đã làm vẻ vang cho đất nước. Con trai cả của Mục sư Thử cũng có 
nhiều đóng góp trong giai đoạn sau này44.  

Đối với tình hình an ninh trật tự, người Tin Lành luôn được dạy phải 
vâng phục nhà cầm quyền theo lời Chúa (Romans 13:1-7). Khi xây sửa 
Nhà thờ Hải Phòng, Tổng hội HTTLVN (Miền Bắc) cũng dâng hiến cho 
chính quyền địa phương để xây trụ sở Công an ở đường Tô Hiệu. Hơn 12 
năm nay, cộng đồng Tin Lành đã có đóng góp nổi bật trong việc giải cứu 
hơn 1.000 người thuộc khối tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm, nghiện 
game, rượu, người nhiễm HIV, v.v.), góp phần ổn định tình hình an ninh 
trật tự tại nơi có cộng đồng Tin Lành. Chứng kiến hàng loạt những mảnh 
đời nghiện ngập được Chúa thay đổi, từ bỏ triệt để ma túy, hòa nhập với 
cộng đồng và giúp đỡ những người nghiện khác. Thiếu tướng Nguyễn 
Đức Chung cho biết, ông rất ấn tượng với kết quả này vì nhiều quốc gia 
trên thế giới phải dùng Methadone, trong khi đó các cộng đồng Tin Lành 
không cần sử dụng loại thuốc này nhưng vẫn có thể giúp những người 
nghiện từ bỏ ma túy45. Tất cả các trung tâm giải cứu hiện nay chỉ dùng 
Kinh Thánh, sự cầu nguyện và chăm sóc gần gũi anh chị em. Hiện nay, 
các trung tâm giải cứu của người Tin Lành đang nỗ lực phối hợp cùng 
với các cơ quan chức năng vào các trại quản giáo, trung tâm của nhà 
nước để giúp đỡ những người thuộc khối tệ nạn để họ sớm hòa nhập với 
cộng đồng. Từ năm 2008 đến nay, ngay trong HTTL Hà Nội cũng có 
nhóm sinh hoạt dành cho những người nhiễm HIV, nghiện, v.v.. Có thể 
nói, cánh cổng nhà thờ luôn mở rộng để đón mọi người bước vào trong 
tình yêu của Chúa46.  

Trên phương giáo dục, nền giáo dục Đạo đức Cơ Đốc của cộng đồng 
Tin Lành là điểm chính yếu giải thích lý do tại sao các tín hữu Tin Lành 
lại làm nhiều điều tích cực như vậy. Giáo dục Kinh Thánh là điều vô 
cùng quan trọng với Tin Lành, ảnh hưởng rất mạnh mẽ đến lối sống của 
từng cá nhân. Những Cơ Đốc nhân không được giáo dục đúng đắn thì 
luôn có những hành động không đúng với Kinh Thánh. Chính vì vậy, 
ngay khi một người mới tin Chúa, người Tin Lành ngay lập tức đã định 
ra một lộ trình để người mới tin trở nên vững đạo, trưởng thành và cũng 
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làm điều này với người khác. Lời Chúa dạy: “Ngươi phải hết lòng, hết ý, 
hết sức kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền 
cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; khá ân cần dạy dỗ điều đó 
cho con cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc 
khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi trỗi dậy. Khá buộc nó 
trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chỉ; 
cũng phải viết các lời đó trên cột nhà, và trên cửa ngươi” (Phục truyền 
6:5-9). Vì vậy, ngay từ nhỏ người Tin Lành đã nhận được hệ thống giáo 
dục Kinh Thánh. Trước lúc kết hôn 06 tháng, các cặp vợ chồng luôn phải 
gặp mục sư để chuẩn bị trong công cuộc thai giáo làm sao để đứa trẻ có 
đầy đủ điều kiện để nhận được sự giáo dục Kinh Thánh càng sớm càng 
tốt. Do đó, ngay từ trong bụng mẹ, các thai nhi đã được nghe Thánh ca, 
Kinh Thánh... Ngoài ra, các bạn trẻ luôn được giáo dục về hôn nhân, gia 
đình, mối quan hệ vợ chồng. 

Có thể tóm gọn lối sống đạo đức của người Tin Lành trong bốn khía 
cạnh: Yêu Chúa (Thờ phượng, vâng theo Kinh Thánh, cầu nguyện, thông 
công...), Hướng dẫn anh chị em bước đi theo Chúa (Trang bị, huấn luyện 
& trao quyền..), Sống cho sứ mệnh truyền giáo (Phục vụ, chia sẻ, mở Hội 
Thánh...), Yêu người (truyền thông, mời gọi, bắt tay, khích lệ, sống có ích 
cho xã hội, môi sinh...) hướng tới Đại mệnh lệnh của Chúa. Như vậy, 
người Tin Lành luôn có mục đích sống rõ ràng47. Với hệ thống giáo dục 
linh hoạt tùy theo lứa tuổi và giới tính, Hội Thánh đã phát triển hệ thống 
giáo dục từ rất xưa cho đến ngày nay: Ấu nhi, nhi đồng, dậy thì, thiếu 
niên, sinh viên, thanh niên, thanh tráng, tráng niên, trung niên, nam giới, 
nữ giới. Giáo dục Tin Lành cũng rất chú ý đến những nan đề của xã hội 
như: giáo dục giới tính, sống thử, tránh thai, v.v.. Dù không có luật quy 
định cấm hút thuốc, uống rượu… nhưng các tín hữu vâng theo Kinh 
Thánh xem thân thể mình như đền thờ của Chúa nên luôn chú ý giữ gìn 
từ phát ngôn, lời nói đến hành vi,... Gần như ít thấy nạn phá thai, đổ vỡ 
trong hôn nhân, ly hôn, ly thân, tảo hôn trong cộng đồng Tin Lành.  

Ngoài việc giáo dục trong Hội Thánh, các chuyên đề mà các Hội 
Thánh mở ra cho cộng đồng xung quanh là: Chăm sóc, giáo dục con cái; 
Nói chuyện với lứa tuổi thiếu niên; Hôn nhân gia đình, vấn nạn ngoại 
tình, phá thai, bạo lực gia đình; Cách chăm sóc cho các bà mẹ mang thai, 
vấn đề giới tính, đồng tính theo quan điểm Kinh Thánh; Vấn nạn bạo lực 
học đường; sống thử; Tiền bạc theo quan điểm Kinh Thánh; Hướng 
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nghiệp; Cách từ bỏ lối sống nghiện sex, văn hóa phẩm đồi trụy; Truyền 
cảm hứng (như Nick Vujicic), kỹ năng sống trong Kinh Thánh, v.v.. Do 
vậy, rất dễ thấy những ích lợi mà nền giáo dục Tin Lành mang lại. Một 
người bên ngoài Hội Thánh viết: “Tin Lành đề cao sự tiến bộ vì vậy giúp 
người Hmông dễ bỏ được những cái lạc hậu và tiếp thu những cái tiến bộ. 
Trên thực tế, việc người Hmông bỏ tôn giáo truyền thống để thay đổi 
theo Tin Lành cũng có tác động tích cực nhất định tới tình hình phát triển 
kinh tế - xã hội của người Hmông. Bằng cứ là việc các tín đồ Tin Lành 
người Hmông bỏ những tập tục lạc hậu, động viên con cái đi học và lên 
tới các cấp cao hơn, sử dụng thuốc nam và y học hiện đại để chữa bệnh, 
thực hiện tốt chương trình kế hoạch hóa gia đình, bỏ các tệ nạn xã hội 
như: đánh chửi nhau, nghiện hút, nghiện rượu, trộm cắp, v.v.”48. Ngoài 
ra, cộng đồng Tin Lành còn giúp đỡ những anh em thuộc vùng dân tộc 
thiểu số đọc, nói, viết tiếng Việt góp phần trong công cuộc xóa mù chữ. 
Lối sống của người Tin Lành có mục đích rõ ràng nên người Tin Lành rất 
tiết kiệm không hoang phí thời gian, tiền bạc... Việc tang lễ và hôn lễ của 
người Tin Lành cũng được thực hiện trên tinh thần như vậy. 

Bên cạnh đó, trong những buổi cầu nguyện của Hội Thánh, tên và 
hình ảnh của các vị lãnh đạo đất nước, bộ ngành được cộng đồng Tin 
Lành nhắc đến. Đây là điều hiếm thấy ở những cộng đồng niềm tin khác. 
Khi Trung Quốc đặt giàn khoan HD 981, con dân Chúa khắp nơi ngay 
lập tức đã cầu nguyện dốc đổ lòng mình49. Có thể nói, người Tin Lành 
chỉ hạnh phúc thực sự khi phản chiếu ánh sáng của Chúa, để sống có giá 
trị cho người khác. Lối sống của người Tin Lành chủ động chứ không thụ 
động. Vì vậy, người Tin Lành không chỉ tương trợ, giúp đỡ anh chị em 
trong đạo mà cũng rất sốt sắng với tất cả mọi người: “Sự sáng các người 
hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của 
các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên Trời” (Matthew 5:16).   

Trên phương diện gia đình, với luân lý từ xưa, nhà văn Phan Khôi đã 
phê phán thuyết Tam Cương của Hán Nho50 và chỉ ra những hệ quả mà 
thuyết Tam Cương đã tạo ra đối với gia đình, xã hội. Cộng đồng Tin 
Lành đã góp phần khắc phục những hệ quả của thuyết Tam Cương để lại. 
Trong lịch sử Tin Lành, khi những người Tin Lành Hà Lan truyền giáo 
vào Miền Bắc nước ta, ngoài cách truyền giáo bằng việc phát ấn phẩm 
Tin Lành, họ còn truyền giáo bằng cách kết hôn với người bản địa với 
điều kiện người đàn ông Hà Lan phải là người độc thân, là người đạo đức 
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tin kính Chúa và người vợ cũng phải trở nên người tin kính Chúa cùng 
với chồng tăng trưởng đức tin. Vì vậy, mẹ của Samuel Baron có lẽ là 
người nữ Tin Lành Việt Nam đầu tiên. Ngoài ra, sách lịch sử Tin Lành 
cũng ghi chép về một mục sư lấy vợ Việt Nam là Joannes de Leonardis. 
Theo nhận định của William Dampier và Cope, người phụ nữ Việt Nam 
thời bấy giờ rất thích kết hôn với người Tin Lành Hà Lan và rất tự hào vì 
họ chung thủy một vợ một chồng51.  

Người Tin Lành đã hài hòa Tam Cương qua việc học Kinh Thánh một 
cách cá nhân và thừa hưởng nền giáo dục từ gia đình. Khi gia trưởng quy 
chiếu vào Kinh Thánh, họ sẽ phải thể hiện tình yêu với Chúa qua việc tôn 
trọng và yêu thương mọi người trong gia đình. Do đó, sẽ không có sự gia 
trưởng hay lấn áp trong các gia đình tin kính, từ đó tạo điều kiện để chữ 
Hiếu phát huy tối đa. Chữ hiếu được người Tin Lành giáo dục cẩn trọng 
vì là một điều răn của Chúa (Xuất hành 20:12). Nếu nói không thắp 
hương cho người đã khuất là bất hiếu thì dường như cả Phương Tây sẽ 
trở thành tội đồ. Trong khi đó, những người Tin Lành Phương Tây đã 
hình thành nên ngày lễ cha, lễ mẹ. Cộng đồng Tin Lành ở Việt Nam đã 
phát huy hai ngày lễ này. Chữ hiếu được người Tin Lành thể hiện qua 
việc vun đắp mối quan hệ tốt với cha mẹ khi họ đang còn sống. Chính lối 
giáo dục từ Kinh Thánh khiến cha mẹ cũng vun đắp mối quan hệ với con 
cái, vì vậy tình yêu thương trong gia đình được phát huy. Không ai khẳng 
định đem vật chất về cho cha mẹ là có hiếu, nếu người con đó không trò 
chuyện được với bố mẹ mình, không có mối quan hệ tốt đẹp với cha mẹ 
mình. Phật giáo nhấn mạnh về chữ hiếu và khẳng định có hai người 
không thể trả ơn là cha và mẹ (Tăng Chi I, 75). Trong khi đó, chữ hiếu 
của người Tin Lành được thể hiện một cách khác biệt. Họ luôn hướng 
đến một “đường lối yêu kính thiêng liêng” cho mối quan hệ thiêng liêng. 
Đó là mối quan hệ giữa người tín hữu với Đức Chúa Trời được biểu hiện 
qua tình yêu với Ngài, với người, với quê hương, với môi sinh, với cha 
mẹ thân sinh, với anh chị em trong gia đình. Do đó, Cộng đồng Tin Lành 
có thể được xem là cộng đồng thể hiện rõ tinh thần “Đại Hiếu” và “Tiểu 
Hiếu” rõ rệt nhất và họ cũng được giáo dục cách ứng xử hợp lý trước tập 
tục thờ cúng ông bà tổ tiên một cách cẩn trọng để không mang tiếng xấu 
cho đạo52.  

3. Đề xuất và kết luận 
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Trong công cuộc xây dựng đất nước, có thể nói rằng người Tin Lành thực 
sự là những người yêu nước vì họ phải yêu những gì nhìn thấy được thì 
mới thực sự yêu Chúa là Đấng không nhìn thấy được (I Giăng 4: 20-21). 

Tuy nhiên, có những vụ việc liên quan đến Tin Lành do những cá 
nhân lợi dụng, kích động, ảnh hưởng đến Tin Lành. Điều này cũng khiến 
nhiều người phản đối Tin Lành53. Vì vậy, bài viết này mong muốn cung 
cấp thêm thông tin về những đóng góp, những giá trị của Tin Lành. Hi 
vọng những đóng góp và giá trị đó sẽ được chia sẻ, phát huy, từ đó khích 
lệ, động viên người Tin Lành tích cực đóng góp hơn nữa, góp phần xây 
dựng đất nước ngày một giàu mạnh, đoàn kết. Bác Hồ là người rất coi 
trọng các tôn giáo, đặc biệt trong việc ứng xử. Nhớ xưa kia khi dù còn 
những điểm không đồng tình với chương trình truyền giáo qua các tài 
liệu của Mục sư Ulysse Soulier gửi cho Bác Hồ, cũng như quan điểm về 
Tin Lành và truyền giáo của Mục sư Paul Monet (nguyên Đại úy Công 
binh Pháp), nhưng Bác Hồ đã phê phán thẳng thắn, dứt khoát bằng những 
lời lẽ tế nhị và lịch sự. Đoạn cuối bức thư gửi cho Mục sư Ulysse Soulier 
đề ngày 8/9/1921 cho thấy rõ cách ứng xử của Bác: “Thưa ông Mục sư, 
tôi biết rất rõ những gì các hội truyền đạo Công giáo đã làm ở Đông 
Dương và những gì các hội truyền đạo Tin Lành đã làm đối với nước 
Triều Tiên láng giềng của chúng tôi, nên tôi không thể không hết lòng 
cầu mong ông sẽ thành công trong việc truyền bá nhanh chóng đạo Tin 
Lành ở nước tôi. Nhưng để thay đổi tinh thần của một dân tộc, nhất là 
một dân tộc đã có phong tục, những truyền thống và tính mẫn cảm được 
hình thành qua nhiều nghìn năm lịch sử, trước hết ông phải hiểu thấu não 
trạng ấy. Chính vì thế làm cho phận sự hàng đầu của ông được dễ dàng 
và để đáp lại mối thiện cảm của ông đối với tôi, tôi mạn phép kính gửi tới 
ông bức thư này. Tôi hy vọng ông sẽ miễn thứ tính thẳng thắn của tôi và 
tôi xin ông hãy tin tưởng ở những tình cảm tốt đẹp của tôi”54. 

Với giới trẻ trong cả nước, có thể nhận thấy trong thời đại hội nhập 
ngày nay, thanh niên đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng đứng trước quá 
nhiều sự cám dỗ dẫn đến có thể sa ngã vào những tệ nạn xã hội. Vì vậy, 
chúng tôi hi vọng rằng, những buổi trao đổi, tọa đàm về những nội dung 
tích cực trong Kinh Thánh do Hội Thánh Tin Lành Hà Nội tổ chức như:  
Kinh Thánh trong thời đại ngày nay; Kinh Thánh về vấn đề giới tính; 
Kinh Thánh về vấn đề tiền bạc; Kinh Thánh với thanh niên; Kinh Thánh 
với các vấn đề về tệ nạn xã hội, luân lý, đạo đức sẽ hữu ích và thu hút 
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được sự quan tâm của nhiều tầng lớp. Bên cạnh đó, Hội Thánh Tin Lành 
Hà Nội cũng mong tiếp tục mở các lớp dạy về hôn nhân, nuôi dạy con 
cái, trông nuôi trẻ, truyền giảng Phúc Âm tới các trại giam, trại cai 
nghiện, phục hồi nhân phẩm... 

Giáo sư Nguyễn Lân Dũng từng nói: “Có nhiều người hiện nay vẫn 
còn sống buông thả, vi phạm các nguyên tắc đạo đức, vi phạm pháp luật. 
Họ không biết sợ vì họ có một đời sống tâm linh quá nghèo nàn. Tuy 
nhiên, sớm hay muộn cũng phải trả giá, bởi vì như Bác đã tổng kết: Có 
hai con đường ở thế giới, ở trong nước và ở trong mình. Theo con đường 
ác thì dễ dàng, nhưng lăn xuống hố. Theo con đường thiện thì khó nhọc, 
nhưng vẻ vang”55. Vì vậy, cùng với thông điệp “Phát huy giá trị của tôn 
giáo nhằm xây dựng và nâng cao đạo đức, lối sống con người Việt Nam”, 
Hội Thánh Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh lối sống đạo đức của các tín hữu 
trong sự sâu nhiệm với Chúa trên nền tảng Kinh Thánh để dấn thân đem 
đạo Chúa bằng những hành động cụ thể, có ích cho đất nước và xã hội 
trong giai đoạn hiện nay./. 
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Abstract 

 

AN OVERVIEW OF THE CONTRIBUTION 
OF PROTESTANTISM IN VIETNAM 

Using the Statistical Analysis Method, the authors clarify the precious 
contribution of Protestants in many fields such as literature, media, 
culture, sport, etc… Besides, the author provided more information of the 
Protestant in Vietnam on medicine, charity, and in defence of the 
Vietnam fatherland. Through the survey document, the authors affirmed 
that the Vietnamese Protestant community continues their moral lifestyle 
with specific activities to help society and the nation. 

Keywords: Contribution, Protestantism, value, Vietnam. 
 


